Zondag 22 december 2024
Ontmoetingskerk
Morgendienst 10.00 uur
4¢ zondag van de Advent
Liturgische kleur: paars

Protestantse Wijkgemeente

Emmaiis

Voorganger: ds. Annelene Metz
Welkom: Petra Verra

Lector: Jeanette Stout-Breas
Orgel: Johan Kooiman

Intocht

Welkom
Mededelingen
Moment van stilte

Intochtslied Liedboek 437:1,3en5
‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’

Bemoediging en groet

Aandacht voor de symbolische
bloemschikking

Gebed om ontferming

Zingen: Liedboek 463:1,5,6,7 en 8
‘Licht in onze ogen’

Het Woord

Gebed

Kindermoment: Help jij me hopen

De vierde adventskaars wordt aangestoken

Zingen: ‘Wijs mij de weg naar Bethlehem’
Tekst z.0.z.

Na dit lied kunnen de kinderen t/m zes jaar
naar de oppas gaan

Lezing: Micha 5:1-6

Zingen: Liedboek 466:1,2 en 6
‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal"’

Lezing: Lucas 1:39-55

Zingen: Liedboek 443:1 t/m 4
‘De engel Gabriél komt aangesneld’

Verkondiging: ‘Vol verwachting’

Zingen: Liedboek 433:1 t/m 5
‘Kom tot ons, de wereld wacht’

Het Antwoord

Aandacht voor de collecten

1© collecte: Binnenland,

‘Jongeren spelen het kerstverhaal’

2¢ collecte: voor Emmaiis

busjes: voor vluchtelingenkinderen

in Bodegraven

Geven kan via de QR code,de Emmaltisapp,
via pge.nu of de collectezakjes bij de uitgang

Gebeden

Slotlied: Liedboek 444:1 t/m 5
‘Nu daagt het in het Oosten’

Onder het voorspel kunnen de kinderen uit de
oppas gehaald worden

Zending en zegen,

Zending en zegen, beantwoord met gezongen
Amen

Na de dienst van harte welkom in de Ontmoetingsruimte



‘Wijs mij de weg naar Bethlehem’

Wijs mij de weg naar Bethlehem
het lijkt zo eindeloos ver,

in deze nacht hoor ik een stem
zZie ik een licht, een ster.

Vertel mij dan tot wie ik ga,
een Koning, kwetsbaar klein
die wacht tot ik naar binnen ga
om dicht bij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem
mijn Koning tegemoet,

als nergens anders plaats meer is
leid mij dan naar U toe.

Toon mij hoe U Verlosser werd
als Koning zonder troon,

U heeft uw rijkdom afgelegd
zo werd U mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik Hem
zit aan zijn voeten neer,

met lege handen zie ik Hem
mijn Koning die ‘k vereer.

U toont het beeld van God aan mij
Zijn menselijk gezicht,

O, kind van vrede, Gods geheim
die heel mijn hart verlicht.



